Een verslagje van

Hoi, mijn naam is Finn, ik ben 17 jaar en ik ben een
aspirant-staflid bij de Welpen van scouting Pius XII.
Mijn welpen naam is Malchi.

Dit jaar ben ik voor het eerst mee geweest als staflid
op zomerkamp en ik heb een SUPER kamp gehad.
In het begin was ik wel een beetje zenuwachtig, want
ik ben pas een half jaar staflid bij de welpen en door
het corona gebeuren had ik nog niet veel gedaan
met de gehele groep.

Maar al toen de kinderen aankwamen, voelde ik me
meteen een stuk zekerder en ben ik gewoon meteen
aan de slag gegaan.

lk heb zelf nu al 10 kampen meegemaakt als
jeugdlid, dus ik wist wel al wat me allemaal te doen
stond. Ik had ook het geluk dat ons stafteam mij altijd
hulp aanbood als ik dat nodig had en me het nodige
advies gaf.

Wat ik het leukste vond aan het hele kamp was toch
gewoon het contact met de kinderen. Hiermee
bedoel ik, de spellen spelen, hun verhalen horen en
het plezier maken.

Ik heb heel veel leuke herinneringen aan het kamp
en kan niet wachten tot een volgende!

Groetjes van Malchi.




