Blijf uit mijn (explo-)bubbel.....

Dit jaar mocht ik mee als hulp-begeleider bij de explorers
op Zomerkamp. Mieke is inmiddels ‘bijna mama’ en met
een 8-maanden buikje een week kamperen is wel een
beetje zwaar. Daarom zochten de explorers een extra
vrouwelijk staflid voor mee op kamp en mocht ik mee in de
kampbubbel!

Nu heb ik best wel veel verschillende speltakken gedraaid,
maar nog nooit explorers: Wat is dat een geweldige club
jeugd! We hebben echt een top-kamp gehad, ondanks dat
we bijna binnen de gemeentegrenzen zijn gebleven en op
de Heikop bivakkeerden.

Er was wat extra budget omdat de NJ2020 niet is
doorgegaan en zij hiervoor al veel geld hadden verdiend en
hebben we allerlei supercoole activiteiten gedaan die ze
zelf geregeld hadden en ook nog binnen de richtlijnen die
bij de kampbubbel hoorden; superknap!

Zo hebben we, samen met de scouts, d’r Pool afgehuurd
zodat we in onze kampbubbel konden zwemmen. We
hebben het blotevoetenpad gelopen voordat het eigenlijk
openging en hebben in onze eigen bubbel geklommen bij
Snowworld en gefietst in de grotten van Sibbe. En de vrouw
van de man van de voorzitter moest ook mee....ik heb
doodsangsten uitgestaan bij Snowworld (ja, er zijn beelden
van...)!

Tussen al deze activiteiten door hebben de explorers een
supergevarieerd programma gedraaid waarbij steeds 2-3
explo’s een activiteit georganiseerd hadden, zoals een
supercoole hike van 35 km, een pubquiz en een
Kubbtoernooi en nog veel meer. ledereen heeft zijn of haar
bijdrage geleverd en dat zorgde voor een superleuke sfeer.
We hebben zelfs de primitieve kampdouche afgestoft en
opgebouwd en met vereende krachten zelfs aan de praat
gekregen zodat er warm gedouched kon worden (met heel
smerig water, maar dat is een detail ;-)).

Ocok hebben we een nieuw lid bij de explo’s mogen
verwelkomen: Barry! Barry is een beer die explo’s die het
even zwaar hebben heel goed kan troosten. Barry is in zijn
draagstoel overal mee naartoe geweest en had elke dag
een nieuwe eigenaar die hem voorzag van een nieuwe outfit
en hem op sleeptouw nam...ook Barry heeft echt een
superkamp gehad.

Lieve, grappige en superstoere explorers, Max en Mathijs. ..
bedankt voor deze geweldige week!

Groeten,
De vrouw van de man van de voorzitter...;-)

p.s. Mocht er nog eens een staflid zwanger zijn....count me
(and Barry) in, maar laat het ff op lijd weten zodat ik nog
even een spoedcursus ‘Weerwolven' kan doen!




