WORLD SC a)U FJAMBOREEZ019)

een vers

Eindelijk, na ongeveer 2 jaar wachten gingen we (Tom,
Tijn, Chiara en ik) dan naar Amerika.

Het begon allemaal in de nacht van 20 op 21 juli. We
verzamelden om 1 uur bij scouting Don Bosco in Sittard,
vanaf hier namen we afscheid van onze ouders en
vertrokken we met de bus naar het vliegveld in Frankfurt
opweg naar Washington D.C.

Na zo'n 9 uur vliegen, plus 6 uur tijdsverschil, zijn we veilig
in de avond geland. Daarna moesten we snel weer onze
bagage pakken om met de bus naar het WSJ terrein (The
Summit Bechtel Reserve) te gaan, hier kwamen we rond
2 uur “s nachts aan; lekker slapen!

Natwee dagen begon eindelijk de opening. Hetterrein was
zo groot als de stad Utrecht, dus je kon er veel activiteiten
doen zoals: mountainbike, zipline, raften, skateboarden en
nog veel meer. Je was bijna elke dag vrij om te doen wat
je wilde, een paar activiteiten doen, wat spullen ruilen met
anderen culturen of ze juist leren kennen.

Er was een speciale dag en dat was de cultureday, dit was
een dag waar je op je subcamp moest blijven om samen
met andere |landen te gaan eten en spelletjes te spelen,
zo leerde je andere culturen kennen.

Na twaalf hele mooie dagen op de jamboree te zijn geweest
brak het einde ook weer aan, met een prachtige afsluiting
van vuurwerk, muziek en een lichtshow.

De dag na de afsluiting moesten we al weer vroeg op om
onze spullen in te pakken, want we gingen met de bus naar
een campus in Washington D.C. Daar aangekomen gingen
we gelijk naar onze kamers om even uit te rusten. Een paar
uur later mochten we gaan eten; en yes het was all
inclusive! Na dat we lekker gegeten hadden gingen we
naar een openlucht bioscoop op de campus.

De volgende dag hadden we een rustdag om bij te komen
van de Jamboree. Op 4 augustus zijn we naar Harpers
Ferry gegaan. Op S augustus gingen we naar Mount
Vernon (de plaats waar George Washington heeft
gewoond). De volgende dag moesten we al weer vroeg
op, want we gingen met de bus en boot naar New York.
In New York eenmaal aangekomen stond een gids op ons
te wachten, we gingen naar een plek waar we konden
onthijten. Tevens kregen we ook onze lunch die je moest
mee nemen. Hierna gingen we npaar Wall Street,
Chinatown, Little ltaly, hardrock café, 9/11 monument,
museum en Times Square. Hierna gingen we eten in een
restaurant. Na deze lange dag gingen we slapen in een
hotel.

7 augustus mijn verjaardag! In de ochtend hebben we
ontbeten in Central Park. Daarna kregen we en
rondleiding door Central Park, hier zagen we allerlei
beelden zoals die van Alice in Wonderland. Verder op de
dag gingen we naar de beroemde St. Patrick’s kathedraal,
QOok zijn we in het Grand Central Station geweest. Verder
zijn we ook nog in het Rockefeller Center en bij de
Verenigde Naties geweest. In de avond hebben we op een
boot/restaurant een buffet gekregen.

1es

Op 8 augustus zijn we naar de Great Falls en naar het
Tysons Corner Center geweest. De volgende dag zijn we
in Washington D.C. geweest, we hebben het Witte Huis,
National Mall, de Smithsonian en heel veel monumenten
gezien. Ook zijn we ‘s avonds nog naar een
baseballwedstrijd wezen Kkijken, dit is echt typisch
Amerikaans.

10 augustus gingen we weer naar huis. We hebben ‘s
ochtends gewoon rustig ontbijten. Daarna hebbenwe onze
tassen inpakt, want de bus ging om 11 uur weg om ons
naar het vliegveld te brengen. Nadat we door de douane
heen waren gingen we nog even langs Wendy’'s om
Amerika gedag te zeggen voor dat we gingen vliegen.

In Frankfurt aangekomen gingen we met de bus naar
Sittard om onze ouders weer te zien. We hebben het nog
gezellig afgesloten met wat eten en drinken.

Het was alles bij mekaar een SUPER avontuur.

Ik heb dit als een zeer mooie en bijzondere ervaring gezien
die mij niemand meerkan afpakken. Ik heb andere mensen
en culturen leren kennen die ik anders nooit zou zijn tegen
gekomen. |k zou graag nog een keer willen deelnemen
aan een andere world scout jamboree maar dan als
IST ers.

Groetjes Sem




