Onze aalmoezenier
Fd Serrarens

Pastoor Ed Serrrarens
was een bescheiden
man, die niet probeerde
om op de voorgrond te
treden.

25 jaar was hij dé
aalmoezenier van
scouting Pius XII. Dat is
zo lang, dat men zich er
niet van bewust is,

dat aan een dergelijke
lange periode een einde
zou kunnen komen.
Want hij was ook altijd.
Hij was er bij elke
installatie van nieuwe
leden; bij het uitspreken
van het reisgebed
voorafgaande aan het
zomerkamp. Tijdens het
opbouwen van de van
de kerststal voor de kerk
van de H. Familie.

Hoe zeer hij eentje van
ons was blijkt uit het feit
dat we zijn reisgebed
ook wel “het gebedje
van Edje” noemden.
Zeven kaarsje werden
ontstoken. Elk kaarsje
voor een van de zeven
dagen van het
zomerkamp.

Elk  kaarsje  stond

symbolisch voor een
wens. Een kaarsje was
vOOr mooi weer; eentje
voor

vriendschap ; eentje
voor een behouden
terugkomst. Enz.

Ed Serrarens was als
jongetje ook lid geweest
van de verkenners in
zijn geboortestad
Roermond.

Over zijn tijd bij de
verkenners wilde hijj
graag vertellen en zijn
verhalen raakte je. En
telkens kwam één
zaak terug. De warmte,
de vriendschap en het
licht die je kon ervaren
zittende rondom het
kampvuur.

Als in 2002 de nieuwe
kampvuurcirkel
geopend wordi, was
voor iedereen duidelijk,
dit was de
Serrarenskuil. De plek
waarover onze
aalmoezenier zo vaak
gesproken had.

Meer info hierover op
onze website.

o

WL doet;

de grootste vrijwilligers
actie van Nedeland.
Doe jij mee?

Het Oranje Fonds
organiseert op 15 en 16
maart 2019, samen met
duizenden organisaties in
het land, weer NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie
van Nederland. NLdoet
zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en  nodigt
iedereen uit om een dagje

~ de handen uit de mouwen
: te steken. Doe je mee?

| Scouting PiusXIl zal dit
jaar met een grote klus

deelnemen aan NLdoet.
We gaan met z'n allen de
houten tafels en banken
opschuren en opnieuw in
de lak zetten. Dit is nogal
een klus, waarbij we alle

helpende handjes goed_

kunnen gebruiken.
ledereen (leden, niet-
leden, vaders, moeders,
oma's, opa's tantes,
ooms, buren) is welkom.
Wil je ons helpen, heb je
tijd op 15 en/of 16 maart
en zin om je handen uit de
mouwen te steken, meld je
dan aan en doe met ons
mee!

Neem contact op met
Dries of Frans of stuur

een email naar
groepsbestuur@scouti
ng-piusi2.nl.

VELEN HANDEN
MAKEN LICHT WERK!




